
Pesach | Er waait iets over de wereld… weet je al wat?

Tijdens  Pesach  worden  we  van  boven  geholpen  om onszelf  los  te  maken  van  alles  wat  ons 
weerhoudt  om vrij  te  zijn.  Gedurende deze  bijzondere  dagen stroomt er kennelijk  heel  veel 
vrijheids-energie de wereld in.  Vandaar dat 15-22 Nissan, de data waarop wij Pesach vieren, 
uitermate geschikt waren voor het Joodse volk om in het jaar 2448 uit Egypte te trekken.

Ieder jaar opnieuw komt met Pesach een enorme kracht van bevrijding vrij over de hele wereld. Het is 
aan ons om die golven van vrijheid op te vangen en ermee aan de slag te gaan. Ook wij hebben recht op 
vrijheid: vrijheid van gewoontes en patronen die ons gevangen houden, vrijheid van angst, en vrijheid 
van de druk van wat anderen over ons denken.

Kostbare vrijheid

Met Pesach worden wij van Boven geholpen om ons los te maken van alles wat ons belemmert om te 
zijn wie wij werkelijk willen zijn. In deze dagen wordt er extra vrijheidsenergie de wereld ingeblazen, 
zodat wij kunnen kiezen voor wat wij zélf willen, en niet voor wat de buurman verwacht, de omgeving 
dicteert of de reclame ons influistert. Vrijheid betekent ook dat wij ons niet afhankelijk maken van de 
opmerkingen van anderen, of van wat collega’s, familie en vrienden van ons vinden.

Pesach is niet slechts een eenmalige gebeurtenis die wij elk jaar herdenken. Het is een werkelijkheid 
die zich jaarlijks opnieuw aandient. Door Pesach te vieren, matsa te eten en het verhaal van de uittocht 
uit Egypte te vertellen, geven wij onszelf het signaal dat vrijheid elk jaar herbeleefd kan worden.

Wij benadrukken in deze dagen ook onze solidariteit met elkaar. Wij gaan niet gebukt onder negatieve 
krachten. Wij laten ons niet ontmoedigen of gevangenhouden door antisemitisme. Wij gaan door, wij 
hebben een taak en een doel, en dat zullen wij tot het einde toe volbrengen. Wij schamen ons niet, en  
wij durven te zijn wie wij werkelijk zijn. Samen tillen wij onze persoonlijke en collectieve kracht naar  
een hoger niveau.

Wij durven de stap te zetten, niet alleen uit het Egypte van toen, maar ook uit de beperkingen 
van  vandaag.  Want  ware  vrijheid  begint  precies  daar waar wij  besluiten  te  leven  zoals  wij 
werkelijk, diep in ons hart en onze ziel willen.

Chag sameach!

Bracha Heintz
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